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Van de vele bijzondere dingen die men in landen zoals 
Laos, Vietnam en Thailand kan zien, zijn die van de 
natuur, de religie (animisme, sjamanisme en het 
boeddhisme) het meest aansprekend. Hier verbind 
men zich nog met de wezens (spirits) van de natuur of 
hogere Lichtwezens, Engelen of Boeddha’s.  
We zien voorts hier en daar onder bomen, waarvan de 
spirits vereert worden en waarbij offertjes gepleegd 
worden. Prachtig versierd zijn ook de vele 
‘spirithouses’ die steevast bij huizen geplaatst worden 
om de spirits (geestwezens) van het huis onderdak te 
verschaffen. Het lijken soms net ‘vogelhuisjes’ op 
palen, maar prachtig versierd met de mooiste slingers 
en bloemen.  
Verbinding leggen met die andere wereld daar gaat 
het hier (nog) over! De huisjes worden op 
astrologische berekende tijd geplaatst ten zuiden van 
het huis en voor 11 uur ’s morgens om er zeker van te 
zijn dat de geesten nog op tijd kunnen eten………….. .  
Achter dit alles, schuilen diepere waarheden waarop 
ik in mijn boek ‘Het Kosmisch Web en de Sjamaan’ 
dieper zal ingaan. 
 

Erg onder de indruk was ik van de Sanctuary of Truth, die door de beste kunstenaars, beeldhouwers 
uit dat gebied wordt gebouwd. De tempel is geheel van tropisch hardhout en doet me een beetje 
denken aan de ‘Sacra Familia’ kathedraal in Barcelona. Alles hier is kunst, alles wordt in de grootste 
schoonheid opgebouwd. De gedachte achter deze monumentale tempel spreekt me erg aan. Niet 
een religie bezit de Waarheid. Allen samen kunnen ze iets van de Waarheid (truth) openbaren! 
Goden, Godinnen, Boeddha’s, wezens van Licht, draken en slangen wisselen elkaar af. Geen plek die 
niet voorzien is van Schoonheid.  
Indrukwekkend zijn ook de prachtige mudra’s (handhoudingen) van al die wezens, die een glimp van 
de Hemelse rijken laten zien.  
  


